
 

Excursie Beeldentuin - 2 mei 2025 

 

Op 2 mei brachten we een bezoek aan de beeldentuin van Maarten Vaessen in Kessenich-
Kinrooi, een dorp in de buurt van Maaseik. 

Maarten is autodidact en heeft zich gespecialiseerd in ijzerkunst. Een opleiding hiervoor 
heeft hij niet gevolgd, want om in zijn woorden te spreken: ’Een opleiding is niet besteed aan 
mij. Ik luister toch niet naar de leraar’. Hij maakt naast enkele kleine voorwerpen over het 
algemeen vrij grote, soms figuratieve, soms non-figuratieve beelden. Met name van de 
laatste staan er vele in zijn mooie tuin, die afgelopen jaar zelfs is uitgebreid met een wei 
waarin beelden staan opgesteld. 

Verslag  

Tweeëntwintig belangstellende dames stonden op deze zomerse namiddag al voor 14.00 uur 

klaar om de mooie beelden van Maarten Vaessen in Kessenich te bekijken. 

Na eerst een mondelinge toelichting te hebben gekregen in de werkplaats, kreeg ieder de 

gelegenheid om zowel de beelden als de enorme tuin, waarin ze staan opgesteld te bekijken. 

Tussentijds was er gelegenheid voor een kop koffie/thee met een lekker stukje vlaai. 

Beelden en tuin, ze vormen daar op die plek een mooi geheel. De bijgevoegde foto’s geven 

een mooie impressie van dit geheel. 

 

 
 



 

 



 


