
Verslag Boottocht over de Ruhrsee - 8 juli  

Vandaag is het dan zover , we gaan “bootje varen”. Met 48 mensen heeft men er echt zin in. 
Na een mooi rit door de Eifel arriveren we op tijd in Einruhr. Er is genoeg tijd voor een kleine 
wandeling langs de Ruhrsee of gewoon zitten op een bankje lekker genieten van de rust. Ook 
binnen in het restaurant wat drinken is een optie. 
Om 13.00 uur wanneer iedereen aan boord is heet het “leinen los” en kan het avontuur 
beginnen. Koffie staat klaar en “ kuchen “ laat niet lang op zich wachten. Smullen maar. 
Boven op het dek is het ook goed toeven, de zon laat zich regelmatig zien met af en toe een 
briesje.  Na 2 aangename uurtjes aan boord komen we dan weer in Einruhr vanwaar de bus 
ons naar Alsdorf brengt. Hier bezoeken we een park met kleine speeltuin en er lopen dieren 
rond. Na een wandeling zien we o.a. stokstaartjes, sneeuwuilen, konijnen en geitjes, maar 
komen donkere dreigende wolken langzaam dichterbij. 
Dit is voor de meesten van ons een reden terug te keren richting bus. De meesten waren op 
tijd bij de bus, maar niet iedereen heeft het droog gehouden. We zijn wat vroeger 
vertrokken en met z’n allen hebben we een fijne dag gehad en genoten. 

 

 


