
Verslag Lezing "Sinterklaos" door mw.  A. Schreuders-Derks - 3 december 

Mevr. Schreuders heeft haar levenslange interesse in de Limburgse volkscultuur 
geconcretiseerd in haar Volkskundig Bureau NostalNu. In haar lezing over “Sinterklaos” 
ging ze in op gebruiken rond Sinterklaas die voor ons vanzelfsprekend zijn maar die hun 
oorsprong vinden in eeuwenoude tradities en verhalen. Heel veel raadsels rond 
Sinterklaas werden voor ons ontward: waarom eten wij chocolade letters? Waarom 
jagen wij een oude bisschop op zijn paard over de daken? Hoe komt Sinterklaas aan zijn 
rijkdom? Wij geloven nu weer in de goede Sint. 

 



 

 


