Verslag: Met de bus naar het Noord-Brabants museum op 6 september 2024

Op 6 september is het Vrouwengilde
naar het Noord-Brabants museum
geweest. Deze excursie is ons
aangeboden door de stichting Museum
Plusbus. Deze stichting wil het mogelijk
maken dat mensen die anders moeilijk

een museum kunnen bezoeken dat nu
wel kunnen.

We werden opgehaald door de Plusbus

en een Plusbus was het ! Een prachtige
ruime bus met zelfs een Ilft en een heel vnendeluke chauffeur! In het museum kregen we in kleine

groepen een rondleiding door de tentoonstelling Veranderland die liet zien hoe het Brabantse land in
de loop der tijd veranderd is en dan gezien door het oog van kunstenaars.

Na een goed verzorgde lunch was er tijd om op eigen gelegenheid door het museum te dwalen en
om, zoals sommige deelneemsters deden, Bosche bollen te kopen voor thuis.

We kunnen terugkijken op een interessante en goed georganiseerde excursie en gaan ons meteen
aanmelden voor een volgende!

Naar Pieter Bruegel de Oude
(Breughel 15267 1569 Brussel)

De spreekwoorden
17120)

Dit schilderij is een oude kopie naar
het werk De spreekwoorden door Pieter
Bruegel de Oude uit 1559, dat zich tegen-
woordig in Berlijn bevindt. Hierop heeft
de schilder zo'n 120 spreekwoorden
afgebeeld. Sommige gebruiken we nog
steeds, zoals ‘men dempt de put als het
Kalf verdronken is’, dat middenvoor is
afgebeeld.
Olieverf op doek
Legaat jhr.mr. AF.0. Sasse van [jsselt

The proverbs
1712 ()

This painting is an old copy after the
work The proverbs by Pieter Bruegel the
Elder from 1559, which is now in Berlin,
Here the painter has illustrated about
120 proverbs. Some are still in use, such
as at centre foreground, ‘draining the
well when the calf is drowned”

{closing the stable door after the

horse has bolted).




